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oensdag 20 januari 2016 is het eindelijk 

zover. Rotterdammer Gerard Waalwijk 

stopt officieel als lid van de raad van 

commissarissen van woningcorporatie Wooncompas. Zijn maximale 

zittingstermijn van acht jaar zit erop. En dat moet natuurlijk gevierd 

worden. In de wetenschap dat Waalwijk een groots liefhebber is van alles 

dat vaart, heeft de rest van de directie een vaartocht door de Rotterdamse 

haven voor hem georganiseerd. Op zich geen bijzonder origineel cadeau. 

Een tochtje over de Maas behoort, net als het beklimmen van de Euromast 

en een bezoekje aan de Kuip, immers tot het geboorterecht van elke 

rechtgeaarde Rotterdammer. En dat is bij Gerard Waalwijk niet anders.  

In Rotterdam is sinds kort een 
bijzondere verschijning op het 
water van de Maas te zien: 
een traditionele stoomboot met 
de naam George Stephenson. 
Nautique stapte aan boord voor 
een indrukwekkende vaartocht 
door de geschiedenis. 

Het is dan ook niet de tocht die Gerard’s hart sneller moet doen 

kloppen, maar eerder het vaartuig dat daarvoor gemobiliseerd 

is: het stoomschip George Stephenson.

EEN DRIJVEND MUSEUM

De ss George Stephenson is een relatieve nieuwkomer 

binnen de steeds groter wordende armada van watertaxi’s, 

rondvaartboten en partyschepen die de Rotterdamse 

waterwegen trotseert. Vernoemd naar de Britse uitvinder 

van de eerste praktisch toepasbare stoomlocomotief, laat 

het vaartuig zich het best omschrijven als een drijvend 

museum waar de pronkstukken niet staan uitgestald, maar 

dat uit pronkstukken is opgebouwd. Vrijwel het gehele schip 

bestaat uit honderden gerestaureerde scheepsonderdelen die 

in een ver verleden legendarische marine-, passagiers- en 

koopvaardijschepen varende hielden. Elke schroef, wand of 

ketel draagt een stukje historie met zich mee. 

De ontstaansgeschiedenis van het schip is te herleiden 

naar de verzamelwoede van één man: ondernemer 

Servaas Strik. De Westlander, die sinds 1957 een 

stoomketelverhuurbedrijf in ’s-Gravenzande runt, is in zijn 

niet aflatende zoektocht naar her te gebruiken stoomketels 

kind aan huis op scheepswerven in binnen- en buitenland. 

Afgeschreven schepen koopt hij op om ze van hun 

stoomketels te ontdoen en ze vervolgens door te verkopen 

aan scheepssloperijen. De schepen die hij aankoopt, hebben 
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echter meer te bieden dan alleen stoomketels. De vaartuigen blijken een 

schat aan historische onderdelen en maritieme antiquiteiten te bevatten. 

De één nog mooier en zeldzamer dan de ander. Wat te doen met al deze 

pracht en praal? De sloop is in ieder geval uitgesloten. Voor een fervent 

liefhebber van maritieme geschiedenis als Strik is de historische waarde 

van de onderdelen evident. Bewaren dan maar. 

FUNCTIONALITEIT, ESTHETIEK EN HISTORIE

In de zomer van 1987 geniet Strik met twee Engelse vrienden van het 

zonnetje op een terras in Hellevoetsluis. In zijn loods ligt op dat moment een 

slordige 450 ton aan bij elkaar verzameld maritiem erfgoed opgeslagen. De 

Engelsen, beiden grote spelers in de handel in scheepvaartantiek, hebben 

eveneens een enorme hoeveelheid onderdelen achter de hand. Er worden 

wat wilde plannen gesmeed, zoals mannen onder elkaar wel vaker doen. 

Naarmate de dag vordert, komt het idee ter sprake een schip te bouwen dat 

volledig is samengesteld uit historische onderdelen. 

De heren raken er niet over uitgepraat. Stap voor stap wordt het plan 

verder uitgewerkt. Er wordt besloten dat het een vaartuig moet worden 

waarin functionaliteit, esthetiek en historie samenvloeien in één werkend, 

of beter gezegd, varend geheel. Daarnaast moet het ontwerp van het schip 

voldoen aan de scheepsbouwkundige maatstaven die in de late jaren vijftig 
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van de 20ste eeuw gemeengoed waren; een periode waarin technische 

innovatie en esthetische afwegingen korte tijd in een magisch equilibrium 

verkeerden. Oftewel, geen nieuwerwetse concessies ten faveure van 

efficiency of het kostenplaatje. 

MESJOGGE

Op terrasjes tot stand gekomen plannen, willen na een nachtje slapen nog 

wel eens in de vergetelheid verdwijnen. Het is een wetmatigheid die voor 

Servaas Strik in ieder geval geen opgeld doet. Ondanks dat vrienden en 

familie hem bijkans mesjogge verklaren, gaat hij aan de slag. Allereerst 

maakt hij een inventarisatie van alles wat hij door de jaren heen verzameld 

heeft. Hij heeft veel, maar niet genoeg. Het is tijd voor een gerichte 

zoektocht. Een zoektocht naar scheepsonderdelen die een verhaal vertellen, 

een geschiedenis met zich meedragen, een innovatie belichamen. Op 

scheepswerven, marinebases, zolders en antiekmarkten zoekt, koopt, ruilt en 

regelt hij het ene na het andere pronkstuk bij elkaar. 

Om de hele onderneming in goede banen te leiden verzamelt de 

ondernemer een team door de wol geverfde scheepsbouwkundig ingenieurs 

om zich heen. Ondanks 

deze versterking gaat het 

project niet over één nacht 

ijs; er moet tenslotte ook 

nog een bedrijf bestuurd 

worden. Acht jaar na 

de terrasvergadering in 

Hellevoetsluis worden 

de berekeningen voor 

het ontwerp voltooid. De 

volgende mijlpaal vindt in 

2006 plaats, wanneer de 

kiel van het schip wordt 

gelegd. Nadat ook het casco gereed is, wordt het schip in aanbouw naar 

scheepswerf Hollandia in Krimpen aan den IJsel vervoerd. Daar werkt een 

team van 16 scheepsingenieurs, lassers en timmermannen ruim negen jaar 

aan de afronding van het schip. 

HET SALUUT VAN DE TOWER BRIDGE

Op 12 juni 2015 lopen de straaltjes champagne langs de boeg de Theems 

in. Op de kade van de iconische St Katharine Docks in Londen aanschouwt 

Strik het ceremoniële slotakkoord van zijn levenswerk; het stoomschip 

George Stephenson is een feit. Naast vrienden en familie zijn er ook 

vertegenwoordigers van de Britse marine bij de doop aanwezig. Op zich 

geen verbazingwekkende geste; de liefde voor maritieme geschiedenis 

giert de Britten ten slotte door de genen. De officieren zijn er echter niet op 

persoonlijke titel. Hun Royal Navy mag zich tot een van de hofleveranciers 

van het project rekenen. Tal van onderdelen die ooit dienst deden op 

paradepaardjes van de Britse zeestrijdkrachten zijn terug te vinden in 

Tower Bridge 
opent in Londen 
speciaal voor de 

George Stephenson
 zijn brugdelen
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de George Stephenson. Zo leven de wind-

speedometer van het vermaarde vliegdekschip 

HMS Ark Royal en de roerstandaanwijzer 

van het slagschip HMS Vanguard voort in de 

stuurhut van het zojuist gedoopte schip. De 

Britse bewondering voor de tot leven gebrachte 

historie die de George Stephenson met zich 

meedraagt, wordt pas echt duidelijk wanneer het 

schip, voorafgaand aan haar maiden voyage naar 

Rotterdam, de Tower Bridge passeert. 

Terwijl het drukke Londense verkeer 

abrupt tot stilstand komt, opent de historische 

oeververbinding speciaal voor de George 

Stephenson zijn brugdelen. Een eerbetoon van 

formaat aan de opmerkelijke prestatie die Strik en 

zijn team hebben neergezet. 

KOGELGATEN

Om half vijf ’s middags melden Gerard en zijn 

acht collega-commissarissen van Wooncompas 

zich op de kade waar de George Stephenson ligt 

afgemeerd. Kapitein Luuk Vos en zijn driekoppige 

bemanning staan op het dek opgesteld om hun 

gasten één voor één welkom te heten. Wanneer 

het hele gezelschap aan boord is, begeven zij zich 

op uitnodiging van de kapitein naar de stuurhut. 

Daar treffen zij de Servaas Strik aan. Het college 

maritieme geschiedenis kan beginnen. Want 

wie de George Stephenson chartert, krijgt daar, 

bij monde van de heer Strik, desgewenst een 

uitvoerige beschrijving van de herkomst van de 

in het schip verwerkte onderdelen bij. Terwijl de 

trossen worden losgegooid en ergens onder in het 

schip een machine ronkend tot leven komt, steekt 

Strik van wal: ‘Dat apparaat dat daar hangt is een 

zogenaamde clinometer. Die komt van de Engelse 

torpedobootjager die aan het einde van de Tweede 

‘In de  
machinekamer  

zijn stalen 
steunbalken te 
vinden van de 

Willemsbrug met  
de kogelgaten  

er nog in’
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Wereldoorlog een Duitse onderzeeër kelderde 

die atoomgeheimen naar Japan vervoerde. Die 

gietijzeren kapiteinsstoel die u voor u ziet is ruim 

150 jaar oud; daar zat ooit de kapitein van de 

eerste ss Normandie in. Oh, en ziet u die telefoon 

daar? Die stond vroeger op de brug van het 

vliegdekschip Karel Doorman: het grootste schip 

dat de Nederlandse marine ooit heeft gehad. 

Om met de machinekamer te communiceren, 

moest dat apparaat met de hand aangezwengeld 

worden. Nu begrijpt u gelijk waarom we Nieuw-

Guinea zijn verloren’.

Wanneer een van de gasten vraagt of alle in 

het schip gebruikte onderdelen en apparatuur van 

oude schepen afkomstig zijn, bekent Strik dat hij 

een aantal concessies heeft moeten doen: ‘Het was 

helaas niet mogelijk om al het benodigde hout uit 

schepen te betrekken. Om geen afbreuk te doen 

aan het historische karakter van het project, ben 

ik op zoek gegaan naar hout dat in ieder geval een 

interessant verleden met zich meedraagt. Zo heb 

ik in India een partij hout op de kop getikt dat 

in de late 19de eeuw verwerkt was in een Britse 

koloniale school in Bombay. Dat is het hout waar u 

nu op staat. Daarnaast zijn er in de machinekamer 

stalen steunbalken te vinden die tot de oude 

Rotterdamse Willemsbrug behoorden. Dat was 

de brug waar Duitse troepen en Nederlandse 

mariniers in de meidagen van 1940 fel om hebben 

gevochten. De kogelgaten zitten er nog in.’

DE FACEBOOKPAGINA VAN DE 

HAVENPOLITIE 

Een gedeelte van de gasten begeeft zich naar 

het achterdek. Daar zien zij Rotterdam aan zich 

voorbij trekken. Links de hoogbouw van de 

Kop van Zuid, rechts de binnenstad. Langzaam 

maken woningen plaats voor bedrijven, loodsen 

en containerterminals. In de Waalhaven komt 

een boot van de havenpolitie langszij. Controle. 

Twee agenten komen aan boord en vragen 

kapitein Luuk de vereiste vergunningen en 

vaarbewijzen te overleggen. Terwijl één agent 

de paperassen doorneemt, gaat de ander op 

onderzoek uit in de machinekamer. Daar treft 

hij Gerard Waalwijk aan die gebiologeerd naar 

het kloppende hart van de George Stephenson 

staat te kijken: een volledig gerenoveerde 180 pk 

Compound-stoommachine die ooit een Schotse 

Clyde Puffer voortstuwde. 

Ook de agent is zichtbaar onder de 

indruk. ‘Prachtig’, mompelt hij, terwijl hij zijn 

VAARVERHAAL SS GEORGE STEPHENSONHET WATER OP
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TECHSPECS

ss George Stephenson
Werf
Hollandia

Categorie
Stoomschip

Lengte
26,90 m

Breedte
6,5 m

Motor 1
150 pk Compound stoommachine

R.P.M.
120

Snelheid
8,5 knoop

Motor 2
8 cilinder Gardner dieselmotor

R.P.M.
1150

Snelheid
10,5 knoop

Thuishaven
Rotterdam

Informatie
strikbv@hetnet.nl

VAREN MET HET VERLEDEN

Bent u op zoek naar een uniek schip 

voor een onvergetelijke vaartocht langs 

deltawerken, havengebieden of de 

Biesbosch? De mogelijkheden van het 

stoomschip George Stephenson zijn 

oneindig. Neem voor meer informatie 

contact op met dhr. Servaas Strik via 

strikbv@hetnet.nl

smartphone uit zijn uniform vist en foto’s begint te maken. Zijn collega 

heeft zich intussen ook bij het gezelschap gevoegd. De agenten geven 

te kennen op de foto te willen met de tweede motor van de George 

Stephenson: een authentieke 8 cilinder Gardner-dieselmotor die, indien 

nodig, de aandrijving van de stoommachine over kan nemen. Of iemand 

zo vriendelijk kan zijn een foto van hen te maken. ‘Leuk voor op de 

Facebookpagina van de havenpolitie,’ zo stellen de dienders. 

RONDJES OM HET VRIJHEIDSBEELD

Nadat de agenten tevreden het schip hebben verlaten, geeft Strik zijn 

gasten een korte rondleiding door de captain’s lounge en de aangrenzende 

slaapvertrekken. Wederom kijken de passagiers hun ogen uit. De lampen, 

radiatoren, kranen, de inrichting van de slaapvertrekken en zelfs de 

toiletpot herinneren aan tijden dat esthetische afwegingen nog een 

dominante positie innamen op de tekentafels van scheepsarchitecten. 

Aan een van de muren prijkt een ingelijst theelepeltje dat ooit een kopje 

koffie op de RMS Lusitania vergezelde; het legendarische passagiersschip 

dat tijdens de Eerste Wereldoorlog werd getorpedeerd en met 1.198 

opvarenden ten onder ging. 

Op de vraag of de actieradius van de George Stephenson zich beperkt 

tot de Rotterdamse wateren antwoord Strik ontkennend: ‘Wij varen door 

heel Nederland. We hebben prachtige slaapvertrekken aan boord, dus we 

zouden wel gek zijn om onze gasten geen langere 

tochten aan te bieden. Daarnaast heeft het 

Lloyd’s Register (of Ships, red.) ons de benodigde 

certificeringen verstrekt om 60 mijl uit de kust te 

mogen varen. We kunnen dus overal in Europa 

terecht; mits er water is natuurlijk. Tijdens de 

bouw van het schip was er zoveel interesse vanuit 

het buitenland dat we onder de kiel speciale 

beugels hebben laten monteren, waardoor de 

George Stephenson in een vrachtschip naar de 

andere kant van de wereld vervoerd kan worden. 

Dus wie weet varen we ooit nog een paar rondjes 

om het vrijheidsbeeld in New York. Dat zou toch 

fantastisch zijn’.

‘WAT EEN PLAATJE’

De tocht zit er bijna op. Terwijl de ss George 

Stephenson onder de Erasmusbrug vaart, geniet 

Gerard Waalwijk van de Rotterdamse skyline die, 

nu de zon goed en wel onder is gegaan, prachtig 

weerspiegelt in het water van de Maas. Leunend 

op het railingwerk waar een halve eeuw eerder 

de passagiers van het decadente passagiersschip 

HMS Windsor Castle op leunden, steekt Gerard 

Waalwijk zijn bewondering voor de George 

Stephenson niet onder stoelen of banken: ‘Het is 

echt prachtig om te zien hoeveel historie er in dit 

schip is verwerkt. Ongelofelijk hoe ze dat voor 

elkaar gekregen hebben. Al met al een prachtig 

afscheidscadeau. Wat een plaatje.’ 


